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Het verhaal van Tan. 

Ooit, heel erg lang geleden, was er een Chinees die Tan heette.  
Op een dag liet hij per ongeluk een tegel vallen die daardoor in 7 stukken brak:  

 

Toen hij de scherven opraapte om het tegeltje weer te maken, viel het hem op 
dat hij met de scherven heel veel figuren kon leggen. Hij werd blij omdat hij nu 
allemaal figuren kon maken. Daardoor vergat dat hij het hele tegeltje.  

                         
 
Hij vertelde het aan zijn vrienden en die vonden het ook heel erg leuk! Ze 
maakten de stukken na, puzzelden ermee en lieten de figuren weer aan hun 
vrienden zien. Die vrienden van de vrienden van Tan lieten het ook weer aan 
hun vrienden zien en beetje bij beetje verspreidde het puzzeltje zich over de 
hele wereld. Het kreeg de naam Tangram, vernoemd naar de uitvinder Tan. 

Tegenwoordig worden er zelfs wedstrijden gehouden! Wie de meeste figuren 
kan leggen binnen een bepaalde tijd. Of er wordt geprobeerd om het eerst de 
figuren na te leggen met alleen het silhouet als voorbeeld. Dan zie je dus niet 
welke scherven waar liggen: 

                               

Nu zijn jullie vrienden van vrienden van vrienden van vrienden … zo ongeveer 
3000 jaar later ook in aanraking gekomen met het tangram. Net als de eerste 
vrienden van Tan destijds gaan jullie nu zelf ook de scherven namaken en er 
figuren mee leggen. 

Veel plezier en succes ermee! 
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